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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong 
bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Hai, ngày 26/01/2026.

****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 322: Tà cảm ứng với tà, chánh cảm ứng với chánh

Hằng ngày chúng ta khởi tâm như thế nào? Nếu chúng ta chìm đắm trong 
mong cầu tư lợi thì việc đó tương ưng với yêu ma quỷ quái. Chúng ta phải nhớ 
rằng: “Phật chỉ thành tựu việc tốt mà không thành tựu việc ác cho người ”, cho 
nên, nếu chúng sanh chúng ta còn chìm đắm trong tư dục, tư lợi, tư tình thì Phật 
Bồ Tát không đến để cảm ứng, có hay chăng chỉ là yêu ma quỷ quái. Lời dạy này 
luôn phải được nhắc đi nhắc lại chúng ta mới thẩm thấu được, nếu không, chúng 
ta sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng năng lực niệm Phật, năng lực tu hành của 
bản thân xứng đáng được cảm ứng như vậy. Đây là điều đặc biệt sai lầm!

Ở thế gian có câu: “Vô công bất hưởng lộc ” vậy hãy xét xem, công sức mình 
bỏ ra có xứng đáng với phần mình đang thọ nhận hay không? Nếu công sức không 
có mà phần thọ nhận lại dư dả hơn người khác, vậy chúng ta phải tìm hiểu thọ 
nhận đó từ đâu đến? Đương nhiên, chúng ta biết rõ đó là do Ma đang thành tựu 
cho chúng ta. Có lao động, có làm việc mới có thành quả rõ ràng.

Trên Kinh Phật cũng khẳng định ba đời chư Phật đều theo đạo lý Nhân Quả 
để giáo hóa chúng sanh. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Công sức 
không tương xứng mà lại được nhận phần hơn công sức mình làm ra thì chúng ta 
phải nhận ra đây là điều bất thường. Đã bất thường thì trái đạo tức là trái quy luật, 
trái quy luật thì sẽ có tác dụng phụ. Thậm chí, có người đáng được thọ nhận mà 
người ta còn nhường cho người khác.

Do đó, chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý của cảm ứng. Muốn 
cảm ứng với Phật Bồ Tát thì khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta 
phải y như lời Phật dạy, còn nếu không y theo mà thêm vào, bớt ra, thì sẽ cảm 
ứng với Ma. Hòa Thượng nói: “Chính mình có một tâm chân thành, có một tâm 
thanh tịnh, chăm chỉ y giáo phụng hành thì sẽ tương ưng với Phật Bồ Tát. Phật 
Bồ Tát sẽ phương tiện khéo léo gia trì cho chúng ta một cách không thể nghĩ 
bàn. Chỉ cần có một chút xíu không thành thật, không chân thành thì không 
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thể cảm ứng với Phật mà là cảm ứng với Ma. Tâm của người hiện tại vì sao 
cảm ứng với yêu ma quỷ quái, vì sao có hiện tượng này? Vì tâm của họ tà tri 
tà kiến.”

Hằng ngày trạng thái của chúng ta hoặc là cưỡng cầu hoặc là chìm đắm miên 
man trong vọng tưởng mà không ở trong thực tại. Do đó, hãy xét xem, hằng ngày 
mình có làm đúng như Hòa Thượng dạy không? Ngài dạy chúng ta “Chánh niệm 
phân minh ” - tức là khi gặp mọi sự mọi việc trước mặt, không cần vọng tưởng 
mà biết mọi việc rõ ràng. Nếu như ngây, như dại, chẳng khác nào một xác sống. 
Tôi thấy có rất nhiều người, hằng ngày làm việc mà không biết mình đang làm 
gì, không biết mình đang làm đúng hay sai. Họ không có cảm giác đó.

Với tâm cảnh này mà niệm Phật thì bao giờ chúng ta mới tương ưng được 
với Phật. Không thể có chuyện một người hằng ngày tâm ý bao chao, không định 
nhưng khi niệm Phật lại đạt được định. Hòa Thượng nói: “Tâm tà cảm ứng với 
tà, chánh cảm ứng với chánh ”. Chánh tức là chánh niệm phân minh. Cho nên, 
tà không thể cảm ứng với chánh và ngược lại. Những người lôi thôi sẽ không dám 
tiếp cận với một người khẳng khái, điều lý rõ ràng. Họ sẽ cảm thấy bất an.

Chúng ta tự hỏi chính mình làm sao có thể hướng tới chánh mà không rơi 
vào tà? Khổng Lão Phu Tử từng dạy rằng: “Thuật nhi bất tác ”, Thích Ca Mâu Ni 
Phật cũng khẳng định: “Ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói ”. Nói 
như vậy có nghĩa là để hướng tới chánh, không rơi vào tà, chúng ta cần y giáo 
phụng hành, nghe lời làm theo, không thêm hoặc bớt một chút. Tuy nhiên, khi 
tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền, của bề trên đang chỉ dạy cho mình, chúng ta 
đã tự làm biến dạng những lời dạy đó bởi cái đầu vọng tưởng, tư dục tư tình của 
chính mình. Chúng ta cần phải quán sát điều này!

Y giáo phụng hành thì làm gì mà sai! Mấy chục năm nay, tôi làm theo Hòa 
Thượng dạy, tuy làm chưa giống nhưng từng việc từng việc một, mọi người xem 
xét lại xem, có gì sai không? Một việc mà tôi áp dụng đến các trường là yêu cầu 
tất cả các thầy cô giáo không được nhận quà từ phụ huynh. Quyết định này rất 
xót xa, tôi đã cố gắng bù đắp nhưng thật ra lực bất tòng tâm. Nhận quà chẳng 
khác nào đem bán đi sự cao quý của người Thầy, bán đi danh dự của người Thầy. 
Những thứ tiền đó, nếu chúng ta nhận, cũng chỉ để chi tiêu vào dục vọng, vọng 
tưởng của chúng ta mà thôi, bán rẻ đi phẩm đức của một người Thầy.
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Đối với chúng sanh, chúng ta phải đối xử một cách vô điều kiện, thì mới có 
thể nói được điều gì đó để họ lắng nghe. Đối với cộng sự, chúng ta cũng phải vô 
điều kiện, nhưng hoàn toàn dựa trên chuẩn mực. Làm đúng tiêu chuẩn thì được ở 
lại vị trí ấy, tuyệt đối không dùng cảm tình dụng sự trong việc dùng người.

Việc làm tốt chính là mang lại lợi ích cho chúng sanh. Nếu chúng ta thực 
hiện bằng tâm chân thành thì tự nhiên sẽ được phước. Chẳng phải ngay từ đầu, 
chúng ta đã phát tâm làm việc là vì lợi ích cho chúng sanh đó sao? Cũng như Hòa 
Thượng đã dạy, học Phật tức là tự nguyện làm người chịu phần thiệt thòi. Nếu 
không muốn chịu thiệt thòi, thì chúng ta có thể rời đi.

Cảm tình dụng sự, tư dục và tư tình đều là tà. Từ trước đến nay, những người 
cộng tác với tôi chưa từng đưa ra điều kiện hay dùng tiền bạc để tôi phải làm theo 
ý họ. Dù con số ấy có lớn đến đâu, tôi cũng sẽ khuyên họ nên tìm nơi khác để 
cộng tác. Qua đó, chúng ta có thể phân biệt rõ ràng giữa tà và chánh.

Những người có tiền thường rất sợ những ai không sử dụng tiền của họ, và 
họ cũng rất ghét những người tiêu tiền của họ. Trong mọi việc, họ đều dựa vào 
tiền bạc nên cảm thấy mình mạnh mẽ. Nhưng khi không thể dùng tiền để chi phối 
nữa, thì họ trở nên yếu ớt, mất hết chỗ dựa.

Khi đã hiểu rõ tà và chánh thì mới có thể hành xử một cách mạnh mẽ. Còn 
nếu nửa chánh nửa tà thì nhất định không thể cảm ứng được với Phật, Bồ Tát. 
Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật nhiều năm rồi, lướt qua một số Kinh 
điển, chúng ta có thể khẳng định lời dạy của Phật Bồ Tát là chân thật, nhất 
định không có vọng ngữ. Vì sao chúng ta không thể cảm ứng được Phật Bồ 
Tát? Là vì tâm cầu học, tâm cầu đạo của chúng ta là thật hay là giả. Nếu tâm 
cầu học, cầu đạo không chân thật thì không thể cảm ứng được với Phật Bồ Tát 
vì các Ngài đến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu dụng tâm chân thành cầu học, 
cầu đạo thì nhất định sẽ có cảm ứng.

“Do đây có thể biết, chúng ta cầu pháp tu hành ngay trong một đời này, 
có thành tựu hay không, thành tựu sớm hay muộn, quyết định ở nơi chính 
mình. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh mà nỗ lực chăm chỉ, y 
giáo phụng hành thì nhất định sẽ cảm ứng được Phật Bồ Tát. Sự cảm ứng của 
Phật là bất khả tư nghì! ”
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Vườn rau ở Sơn Tây tôi cảm nhận thấy sự hưởng ứng nhiệt tình đối với mình. 
Mặc dù không dùng bất kỳ hóa chất nào, chỉ dùng một ít xác đậu, phân bò mà sao 
cây rau lớn tốt đến vậy. Đây là sự cảm ứng! Nhà Phật gọi là: “Tình dữ vô tình, 
đồng viên chủng chí ”, thực vật cũng lắng nghe được, cũng cảm nhận được tâm 
chúng ta. Hàng xóm cũng ngạc nhiên vì sao cây tốt đến vậy? Đơn giản vì đạo lý 
là chúng ta trồng để biếu tặng.

Thực vật mà còn cảm ứng thì động vật làm sao không cảm ứng. Phật Bồ Tát 
đại từ đại bi thì cảm ứng của các Ngài còn lớn hơn rất nhiều. Vậy tại sao chúng 
ta chưa cảm ứng với các Ngài? Muốn biết vì sao hãy xét tới tâm cầu học cầu đạo 
của chính mình!

Cảm ứng của Phật là vi diệu, không thể dùng trí của ta mà suy luận ra được. 
Trước đây tôi từng nói với mọi người về cảm ứng của Phật là không tặng, không 
cho, không cầu xin, không phải của mình nhưng lại là của mình, được toàn quyền 
sở hữu. Cho nên chúng ta phải thấu hiểu câu nói của Hòa Thượng rằng cảm ứng 
của Phật là phương tiện thiện xảo, bất khả tư nghì, hết sức khéo léo, hết sức xứng 
hợp.

Hòa Thượng nói: “Nhà Phật thường dạy, sinh mạng của chúng ta là cha 
mẹ ban cho, huệ mạng của chúng ta là lão sư ban cho chúng ta. Phật Bồ Tát 
là lão sư của chúng ta. Sinh mạng cùng huệ mạng so sánh với nhau thì huệ 
mạng quan trọng hơn rất nhiều so với sinh mạng này.” Chúng ta ở trong thế 
gian này bao đời đã luân chuyển trong vòng sinh tử, xả thân rồi thọ thân. Nhờ 
Phật Bồ Tát dạy bảo mà chúng ta đã chân thật thấu hiểu, chân thật giác ngộ, không 
làm theo tập khí xấu ác của mình. Giáo huấn của Phật Bồ Tát giúp chúng ta tăng 
trưởng huệ mạng của mình.

Hòa Thượng nói: “Nếu một người có huệ mạng thì người này đời đời kiếp 
kiếp không đọa vào tam đồ ác đạo, chẳng những thế mà nhất định còn có thể 
siêu vượt luân hồi, siêu vượt 10 pháp giới. Do đây có thể biết sinh mạng không 
thể sanh được với huệ mạng. Huệ mạng là vô cùng quan trọng, cho nên ân 
đức của Phật Bồ Tát vượt hơn ân đức của Cha Mẹ.”

Hôm qua tôi dự buổi lễ tất niên của các phụ huynh ở Khai Minh Đức Dương 
Nội, tôi có nhắn nhủ rằng: “Các gia đình trẻ cần chú ý một việc rằng tiền của cả 
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đời chúng ta có thể ăn không hết nhưng tiền của không thể giúp chúng ta có được 
sự hạnh phúc và an vui. Nếu không có giáo huấn của Thánh Hiền thì cho dù có 
tiền của, có địa vị, chúng ta cũng không thể tìm được sự an vui, sự hạnh phúc.” 
Khi còn trẻ chúng ta chưa nhận ra nhưng khi bước vào tuổi làm ông, làm bà, 
chúng ta mới sâu sắc cảm nhận điều này. Cũng vậy, nếu chúng ta muốn vượt thoát 
sinh tử, mà không có giáo huấn của Phật Bồ Tát thì không thể thoát ra được. Nếu 
có ai đó làm được việc này thì các Ngài sẽ không đến nhưng vì không có ai làm 
được nên Phật, Bồ Tát mới đến để giúp chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Thế nhưng, hiện tại, ở thế gian này, làm thế nào có thể 
gặp được lão sư cho chúng ta được huệ mạng? Gần như không thể gặp! Trong 
nhà Phật có câu: “Phật không bỏ rơi bất kỳ ai” vậy tại sao ngày nay chúng ta 
phát tâm cầu pháp thân huệ mạng mà Phật Bồ Tát không đến giúp chúng ta? 
Đơn giản là vì chúng ta phát tâm có thật hay không? ”. Chỉ cần một chút danh 
vọng lợi dưỡng, tư dục tư tình thì là giả. Không có một chút nào thì mới là thật.

Tôi khẳng định với mọi người rằng: Phật lực chân thật là bất khả tư nghì. 
Trước đây, khi nghe Hòa Thượng nói như vậy, tôi không tin lắm cho đến lúc, tôi 
thật làm theo Ngài và dần dần cảm nhận được lời chỉ dạy của Hòa Thượng là thật, 
tôi hoàn toàn nhận ra sự thật đó. Nhiều năm qua, tôi không dùng Facebook, không 
dùng Zalo, không có mối quan hệ nào với bên ngoài, không gặp người này người 
kia để bàn kế hoạch này khác với họ, thế nhưng mọi việc tôi vẫn có thể làm được. 
Quan trọng là việc chúng ta làm có lợi ích cộng đồng hay không? Có một chút tư 
dục, tư tình tư lợi hay không? Nếu không có tư dục, tư tình, tư lợi thì nhất định 
sẽ cảm ứng được với Phật, Bồ Tát.

Việc này không phải để chúng ta tự mãn mà càng nhắc nhở chúng ta phải 
nghiêm túc hơn với khởi tâm động niệm của mình, đó là tất cả phải vì lợi ích cho 
cộng đồng, cho chúng sanh, chỉ cần có một chút tâm tự mãn là sai! Cho nên Hòa 
Thượng nói rằng chúng ta sống trong thế giới biết ơn. Chúng ta cứ khởi tâm tri 
ân của mình đối với tất cả. Cảm ơn vì người ta đã cho chúng ta có cơ hội làm việc 
tốt. Việc có cơ hội không dễ dàng chút nào! Người thật học, thật làm sẽ thể hội 
được đạo lý này.

Hòa Thượng nói: “Tà thì tương ưng với tà, chánh thì cảm ứng với chánh. 
Tà chánh không thể lẫn lộn với nhau được. Nếu tâm của bạn chánh thì bạn 
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liền cảm ứng tương thông với Phật Bồ Tát. Còn tâm của bạn tà thì bạn liền 
cảm ứng tương thông với yêu ma quỷ quái. Đạo lý này, chúng ta không thể 
không biết, không thể không thấu hiểu! ” Tại sao người ta làm thì được mà 
chúng ta làm thì không hanh thông? Đó là do chính mình. Mình có tư dục, tư tình, 
tư lợi nên không thể cảm ứng tương thông với Phật Bồ Tát, với long thiên, thiện 
thần. Bởi thế mà mình có chướng ngại.

Vườn rau ở Đà Nẵng hiện nay rất xanh tốt và đẹp đẽ, ai đến cũng muốn ghé 
thăm. Thời gian tới, vườn rau ở Hòa Phú cũng sẽ như vậy, khi toàn khu đã được 
phủ kín một màu xanh đậm của súp lơ và bắp cải. Đó chính là kết quả của sự nỗ 
lực bền bỉ. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng mà làm. Rõ ràng, những việc 
chúng ta đang thực hiện không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, cho người khác, 
mà còn cho cả cộng đồng. Hãy tự mình tạo dựng một hoàn cảnh sống tốt đẹp nhất 
có thể cho mình và cho người.Đúng như Phật đã dạy và Hòa Thượng đã nhắc 
nhở: “Cảnh tùy tâm chuyển ”./.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu 
sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để 
tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!


